
Sneeuw! 

Florien Groenewegen 

 

Het had flink gesneeuwd en hoewel er grapjes werden gemaakt over het vinden van sneeuwvinken, 

sneeuwbovisten en sneeuwwilgen, trokken we er toch op uit. Mos en paddenstoelen was inderdaad 

minder waarschijnlijk, maar we zouden juist nu diersporen kunnen vinden. Bovendien was het ook 

gewoon fijn om even volop van de witte wereld te gaan genieten. 

 

In de boerderijtuinen waren al de eerste sporen te zien, een waterhoen had beide tuinen bezocht. En 

in de wei zagen we een paar nijlganzen, die zijn duidelijk wat zwaarder! Daarna gingen we het bos in. 

 

Waterhoen                                                                        Nijlgans 



                                                                                                              

Kat vermoedelijk                                                               Een dier met een slepende staart?  

We letten op andere dingen dan gewoonlijk. Een merel schuilt vlak naast het pad in een winter-

groene ligusterstruik en blijft daar mooi zitten. Dan hoge vogelgeluidjes, ja we zien ze! Goud-

haantjes, het lijkt of ze zich ook niets van ons aantrekken: Nederlands kleinste vogeltje met een 

kenmerkend geel streepje bovenop de kop. Later nog een winterkoninkje, ook niet groot, bruin en 

herkenbaar aan het rechtopstaande staartje. Een stuk verderop hoog in de bomen een beweeglijke 

groep staartmezen; deze hebben opvallend lange staarten. De schattigste vogeltjes vlak na elkaar!  

                                                                        

(Vuur)goudhaan  en staartmezen, eerder snel gefotografeerd vanuit huis in de Kersenboogerd                                                                        



En de bomen, de struiken, de basis van het park:                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                            

Een knotwilgsoort met gele takken                               Bloeiende hazelaar (die struik van de hazelnoten) 

                                                                                                                                                                                                

Kerstboom? Nee, een taxus                                             Berk, eigenlijk warm-wit! 

 

 

 



Er staan héél veel hazelaars in het park; ze zijn herkenbaar aan de vele stammetjes bij elkaar: 

                                                                                                                                                                                              

Hazelaar 

Meer karakteristieke stammen: 

                                                                                               

Robinia/pseudo-acacia                                                    Witte abeel 



 

De volgende dag is het zonnig. Zon 

en sneeuw zijn heel uitnodigend om 

nog eens als fototoerist door het 

park te wandelen van kloostertuin 

tot Westerblokker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte abeel, nu zie je goed de 

opvallend ruitvormige huidmondjes, 

waar de boom door ademt: 

 



                                                                                                                    

Alweer een mooie stam 

 

 

Grote Kaardebol                                                               Riet licht oranje op 

                                                                                                                  



                                                                                                                                                                                             

Fruitbomen 

 



 

Hazelaarkatjes als een gouden regen 

 

En na alle plezierige omzwervingen Westerblokker bereikt! 
  

 

 


