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Terwijl het inmiddels handschoenenweer is, struinen wij langs de rietkreek. Herkennen we de 

planten die we tegenkomen nu ze niet bloeien? De kou en een gure wind maakt dat we niet te lang 

stil blijven staan. We ervaren vooral het in de wind wuivende riet, waar we tussendoor lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beekpunge                                                                               Grote kroosvaren (foto Roy) 



                                                                                                                                                                                                   

Zijn het dansmuggen die we zien zweven? Nee als ze in het water landen zie je dat het allemaal 

rietpluisjes zijn. De zon laat het riet glanzen. Er zijn ook heel wat gedichten over het wuiven en ruisen 

van het riet. Zoals dit van een hedendaagse dichteres: 

 

 

 

Zonder tijd 

het ritselen 
van wind in bomen 

en het geluid 
van wuivend riet 

de bladeren 
de pluimen, buigen 

wiegen zacht 
een rustig lied 

dat eeuwen rijgt 
en nimmer zwijgt                                

toch is de tijd                                      
hier niet 

 
Inge zwerver 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Riet in de rietkreek 



We gaan een stukje terug, linksaf het weiland in en lopen snel door. Bij het dijkje splitsen onze wegen 

zich. Groep Roy gaat naar de boomgaard en wij gaan naar het (warmere) bos. De heuvel daar, met 

het bankje erbovenop, hebben we lang niet bezocht. Wat zouden we daar kunnen vinden?  

                                                                                                                                                                                     

Tamme kastanje  

                                                                            

Bramen(herfst)blad                                                         Eikenblad 



                                                                                                                                                                                                 

Hoe zat het ook alweer met het verschil tussen zomer en wintereik? De wintereik houdt zijn blad ’s 

winters vast, het bladsteeltje is lang en eikeltjes zitten niet aan een steeltje, i.t.t. tot de zomereik. Op 

deze Belgische website wordt alles heel duidelijk uitgelegd:  Wintereik vs. zomereik - Onze Natuur                                                                                                                                                         

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Prachtige gele trilzwammen op deze eik 

https://www.onzenatuur.be/artikel/wintereik-vs-zomereik


Een vreemde vorm aan een eikentakje blijkt de gal van een galwesp te zijn. En tussen de 

eikenbladeren zomaar weer een friswitte geschubde inktzwam. 

                                                                                 

Ramshoorngalwesp                                                          Geschubde inktzwam 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Op liggende stammen vinden we vaak paarse korstzwammen.                                                                                                                                                                                                                    

Sommige zwammen zijn misschien nog te klein om met zekerheid een naam te vinden.                                                                                                                                                                                                     

 

Paarse korstzwam                                                             (Nog) onbekende zwam 



Het begint te regenen en we snellen via de Westerblokker terug naar de molshoop. Team Roy heeft 

ook leuke ontdekkingen gedaan: gele schijfzwammetjes, en mogelijk viltig judasoor en gele 

korstzwam. Prachtige foto’s laat hij zien van echt judasoor in het bos. Ik weet niet of de vlier nog 

leefde, en anders duurt het niet zo lang meer, want judasoor is een sluipmoordenaar.  

 

Echt judasoor (foto Roy) 

 

Hieronder zie je mooi die gelijkenis met oorschelpen: 



 

Echt judasoor (foto Roy) 

 

Na het uitwisselen van de ervaringen even schuilen voor een hagelbui en terug naar huis. Nog 

helemaal in determineerstand zie ik verschillende paddenstoelen in de berm van het Kloosterhout. 

Opmerkelijk dat daar zo vaak paddenstoelen te vinden zijn! Een stinkparasolzwammetje, dat zijn we 

nog maar één keer eerder tegengekomen in het park, en als het goed is een paar behoorlijk grote (ca 

10 cm doorsnee) paarssteelschijnridderzwammen (nieuw). Een toegift! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Stinkparasolzwam                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarssteelschijnridderzwam? 

 


